
Vertelling 8–12 jaar

Jezus wordt gedoopt
Bij de rivier de Jordaan staat een bijzondere man. Hij heet Johannes. Johannes draagt
een harige, bruine mantel. Hij eet wat hij buiten kan vinden: sprinkhanen en wilde 
honing. Van alle kanten komen mensen naar Johannes toe. Want Johannes heeft een 
bijzonder verhaal.
‘Er begint een nieuwe tijd!’ zegt hij. ‘De tijd van God. Denk allemaal goed na over 
hoe je leeft. Bedenk of het goed is, wat je doet. En als het niet goed is: verander dan 
vandaag. Want dit is de tijd om te kiezen voor God.’

Als mensen voor God willen kiezen, kunnen ze met Johannes naar het water van de 
rivier lopen. Johannes doopt de mensen: ze gaan kopje onder en komen weer boven. 
‘God maakt een nieuw begin met jou,’ zegt Johannes dan.
Elke dag opnieuw laten tientallen, nee honderden mensen zich dopen. ‘Johannes is 
een bijzondere man,’ zegt iedereen. ‘Zou hij soms de Zoon van God zijn, die komen 
zou?’ Maar als Johannes dat hoort, schudt hij zijn hoofd. ‘Dat ben ik niet,’ zegt hij. ‘Na 
mij komt iemand die veel belangrijker is. Want die is echt de Zoon van God.’

Dagen, weken achter elkaar staat Johannes daar te dopen. En dan gebeurt er op een 
dag iets bijzonders. ‘De tijd van God komt eraan!,’ roept Johannes net als op andere 
dagen. ‘Verander vandaag! Want dit is de tijd…’
En dan stopt Johannes. Midden in een zin. Want tegenover hem staat een man, van 
wie Johannes weet wie Hij is. Het is Jezus, de Zoon van God. ‘Ik wil ook gedoopt 
worden,’ zegt Jezus. ‘U?’ vraagt Johannes. ‘Maar… U hoeft toch niet te veranderen? 
Hoe kan ík Ú dopen? Het zou eerder andersom moeten…’ Maar Jezus antwoordt: ‘Doe 
het nou maar, Johannes. Zo doen wij wat God van ons vraagt.’

Net als al die andere mensen loopt Jezus met Johannes naar het water. En net als al die 
andere mensen gaat Jezus kopje onder en komt Hij weer boven. Maar dan gebeurt er 
iets dat bij niemand anders gebeurd is. Er komt een duif aangevlogen, als teken van 
de Geest van God. En plotseling klinkt er een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn Zoon. 
Ik houd van Hem. In Hem vind ik vreugde.’ Daar hoeft Johannes niets meer aan te 
voegen. En hij weet zeker: de tijd van God is dichtbij.
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8-10 jaar

l
Gesprek: Johannes vertelde de
mensen dat ‘de tijd van God’ zou
beginnen. Wat zou hij daarmee

bedoelen? Wat zou volgens de kinderen
kunnen horen bij de tijd van God?

p
Spel: Bij het water maakten mensen een
nieuw begin: ze lieten nare, verdrietige,
vervelende dingen achter zich. Zijn er

dingen die de kinderen achter zich zouden
willen laten? Bijvoorbeeld dingen die ze niet
fijn vinden om te doen, dingen die verkeerd
zijn gegaan, gewoontes van zichzelf die ze
eigenlijk niet zo prettig vinden… Laat ieder
kind één ding op een briefje schrijven.
De briefjes worden een paar keer dubbel-
gevouwen. Om de beurt mogen de kinderen
hun briefje naar een emmer brengen, aan de
andere kant van de ruimte. Wie dat wil,
mag zeggen wat hij opgeschreven heeft en
achter laat. (Wie dat niet wil, hoeft het niet
te zeggen.)

s
Creatief: Laat de kinderen een duif
knutselen op een eigen gekozen
manier. Ze kunnen eventueel op

internet zoeken naar voorbeelden. Kunnen
ze daar ook wat informatie vinden over de
symbolische betekenis van de duif? Hoe past
die betekenis bij dit verhaal?

11-12 jaar

l
Gesprek: Toen Jezus vroeg of
Johannes Hem wilde dopen, zei
Johannes eerst nee. Waarom was

dat? Waarom wilde Jezus het toch? Waarom
zou dat belangrijk zijn?

s
Creatief: Laat de kinderen een
woordveld maken rondom de
woorden ‘een nieuw begin’. Ze

mogen daar ook bij tekenen. Laat ze vertellen
over wat ze gemaakt hebben en probeer te
ontdekken welke emoties hierbij horen.


